
 

 

JUBILEUM  50 JAAR LID   s.v. GROL  

Naam : Arréan Arink 

Persoonlijke leefsituatie: 

Woonachtig in Groenlo met partner Ellen Simmelink, zoon Jan (spelend in Grol 9) en hond Dries.       

Dagelijks werk of andere situatie :  

Sinds 1995 werkzaam in de jeugdzorg (iHub onderwijs & familiezorg).  

Loopbaan bij Grol:  

Als voetballer: begonnen bij de F-pups en vervolgens alle selectieteams (F1-E1-D1-C1-B1-A-selectie) 

binnen de jeugd doorlopen. Daarna circa tien jaar in het eerste elftal gevoetbald en vervolgens in 

allerlei recreatieve elftallen. 

Als trainer: F-pups – C1 – B1- A1 en Grol 2. 

Bestuurlijk: Als technisch coördinator prestatieve elftallen senioren in het seniorenbestuur. 

Ik vind het een eer om Arrean vandaag te mogen feliciteren met deze schitterende mijlpaal. Mijn 

historie met Arrean gaat terug naar de A1 waarin ik hem heb leren kennen als een zeer bevlogen 

trainer. Altijd serieus met het spelletje bezig maar daarnaast ook in voor de gezelligheid na het 

trainen of een wedstrijd. Met als hoogtepunt de behaalde promotie in de A1 in een loodzware klasse. 

Een topprestatie gezien de muiters welke hij onder de duim moest houden. Arrean wist er een hecht 

team van te smeden en op de laatste speeldag werd de promotie bewerkstelligd! 

Daarna heb ik Arrean ook als trainer in het 2e elftal gehad waar hij met dezelfde mentaliteit werkte. 

Hoe bijzonder is het dat ik 25 jaar na dato nog met Arrean op het veld mag staan en elke week nog 

zie hoe fit Arrean is. Zelden een blessure en altijd aanwezig. Hij paste zelfs zijn vakanties aan, 

afhankelijk van het speelschema. Jaar in, jaar uit de speler met de meeste minuten (tekst van Pim 

gekregen die dit elk jaar minutieus bijhoudt). 

Arrean is niet alleen goed in de 1e en 2e helft, ook een topper in de derde helft. Net iets minder vaak 

dan de wedstrijden die hij speelt, is hij na de wedstrijd ook altijd van de partij. Voorheen met zijn 

(ajax)maatjes Fuik, Buesje, Charlie en Harm waar hij ook regelmatig de nachtelijke uurtjes mee 

doorbracht met internationale wedstrijden. Tegenwoordig is het ook op donderdagavond na het 

padellen gezellig tot in de kleine uurtjes! Wedstrijden van het Nederlandse elftal worden ook 

regelmatig met bovengenoemde heren bezocht met de sjikkerbus uit Zieuwent.  

 



Ik hoop dat we Arrean vanavond nog even blijven zien. Arrean heeft de houdini-act tot kunst 

verheven en kan zo ineens vertrokken zijn zonder wat te zeggen. Desnoods hardlopend uit Beltrum in 

een carnavalsoutfit! 

Arrean zegt altijd dat hij zo lang mogelijk doorgaat: “stoppen kan maar één keer” is een regelmatig 

gehoorde term. Ik hoop dat ik nog vele jaren met je mag voetballen en dat je zo fit blijft zoals je nu 

maar daar heb ik geen enkele twijfel over. Arrean, bedankt voor alles en gefeliciteerd! 


